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Zaterdag 10 augustus 2024 

Vandaag vertrekken we iets over 08:00 uur vanuit Arnhem naar Oostenrijk. We worden uitgezwaaid 

door alle familieleden en Marja en Linda van Tendens. De reis verloopt erg voorspoedig en zonder 

erg veel oponthoud komen we om 17:10 uur aan op onze bestemming. Het laatste stukje gaat via 

een bergweg en gaat best steil omhoog en we genieten van de mooie vergezichten. Na het inchecken 

wordt het appartement bekeken en het busje uitgeladen. Nadat het gastenformulier is ingevuld en 

de WIFI codes zijn gekocht kan iedereen zijn telefoon instellen op WIFI en aan het thuisfront laten 

weten dat we goed zijn aangekomen.  

Paul gaat het avondeten klaarmaken, we eten macaroni en als het klaar is kunnen we buiten op het 

balkon gaan zitten om te eten. Tijdens het eten bespreken we wat we de volgende dag gaan doen. 

Omdat het erg mooi weer wordt gaan we naar het bergmeer de Lunersee. Na het eten gaan Damian, 

Gino en Jurre nog even een duik nemen in het zwembad en de anderen kijken naar de Olympische 

spelen op TV. 

Om half tien gaan de eersten naar bed en niet veel later volgen de anderen. 

   

 

 



 

 

Zondag 11 augustus 2024 

Iedereen is vandaag lekker op tijd wakker en om 08:30 uur gaan we ontbijten en om halftien 

vertrekken we naar de Lunersee. Het is ongeveer een half uurtje rijden en bij aankomst is het erg 

druk. Paul zet iedereen bij de ingang van de Bergbaan af en gaat een parkeerplaats zoeken voor de 

bus. Die parkeerplaats vind hij een stuk bergaf en na een minuut of 15 is hij weer bij de groep. De 

kaartjes voor de bergbaan worden gekocht en na twee gondels kunnen we ook in de gondel waar 65 

personen in kunnen. De tocht naar boven duurt niet zo lang en tegen 11 uur zijn we boven. Eerst 

worden er mooi plaatjes geschoten en een groepsfoto gemaakt en daarna gaan we met de wandeling 

rond het meer beginnen. Het is een mooi pad om te wandelen en halverwege stoppen we om ons 

lunchpakketje op te eten en even uit te rusten. Daarna beginnen we met de tweede helft van de 

tocht en het blijkt dat die een stuk zwaarder is. Vooral op het eind gaan we eerst een stuk omhoog 

en later een stevige afdaling. Iedereen weet dit laatste stukje uitstekend te volbrengen waarna we op 

het eind van het rondje op het terras neerstrijken voor een welverdiend drankje en een lekker stuk 

apfelstrudel. Dat gaat er wel in en hebben we wel verdiend na deze stevige wandeling. 

Tegen half 3 gaan we weer naar beneden naar ons busje en weer richting ons appartement. Bij thuis 

komst gaan Sanne, Jurre, Kees en Damian een duik nemen in het zwembad. Even later gaan ook Gino 

en Theo een frisse duik nemen. Paul blijft achter om de groentesoep te maken voor het avondeten. 

We kijken nog even naar de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Heerenveen en daarna kunnen we gelijk 

aan tafel. We eten buiten op ons balkon de soep met stokbrood en een Brabants worstenbroodje en 

als toetje hebben we voor de liefhebbers nog yoghurt. 

Na het eten doet ieder even zijn eigen ding en later op de avond word er naar de slotceremonie van 

de Olympische Spelen gekeken. 

 

 

 



 

 

Maandag 12 augustus 2024 

Na de zware dag van gisteren doen we het vandaag wat rustiger aan. Na het ontbijt gaan we naar 

Bludenz om boodschappen te doen en bezoeken we het Milka museum. De bus wordt buiten het 

centrum geparkeerd en we lopen in 10 minuten naar het Milka museum. Hier staat de “echte” Milka-

koe en vind je de historie over het ontstaan van Milka. Aan het eind is er de Milka shop maar 

vanwege de warmte buiten besluiten de meesten om de chocolade links te laten liggen. Alleen 

Damian en Gino kopen wat lekkers.  

Voor de boodschappen gaan we eerst even naar de Spar om “Fritattensoep” te gaan kopen, deze 

hebben ze namelijk niet bij de Lidl. Voor de rest van de boodschappen lopen we naar de Lidl. Rond 

het middag uur zijn we weer terug in ons appartement en eten we een broodje met cevapcici, een 

heerlijk gekruid worstje. 

Damian wil graag een mountainbike huren en Paul gaat even mee om te kijken wat er mogelijk is. De 

huurprijs valt erg tegen. (€ 80,= voor 4 uurtjes) Dat gaat hem helaas niet worden. We lopen daarna 

samen met Gino de berg op en kijken hoe de bikers naar beneden suizen. Damian weet dat vlogger 

Enzo Knol hier ook is geweest en de afdaling heeft gefilmd. Damian had dit ook graag gedaan maar 

helaas gaat hem dat niet worden. 

Als we terug zijn gaan we met z’n allen een duik nemen in het zwembad, alleen Jurre heeft geen zin 

en blijft achter in het appartement. 

’s Avonds gaan we met z’n allen uit eten in het restaurant hier beneden. De schnitzels, spare-ribs en 

cordon-blue smaken uitstekend. Er is ook nog ruimte voor een toetje. Sanne heeft haar ogen laten 

vallen op de Oostenrijkse specialiteit “Kaiserschmarrn” en Damian en Gino willen dat ook wel 

proberen. De anderen kiezen voor een ijsje als nagerecht. 

In de avond wordt het programma voor de volgende dag besproken en de keuze is gevallen op het 

kletterpark Brandnertal. 

 



 

 

Dinsdag 13 augustus 2024 

Vanochtend wordt Theo om 08:30 gewekt met het nummer “wakker worden” van Jochem Myjer 

omdat iedereen al wakker is en zin heeft in het ontbijt met gebakken eieren en spek. Na het ontbijt 

gaat iedereen zich klaarmaken voor vertrek naar het klimbos. En tegen 10:00 uur vertrekken we naar 

Brand. Het is een klein stukje rijden en bij de wegwijzer van het Kletterpark parkeren we de bus. Het 

blijkt nog een flinke klim te zijn naar het klim bos, erg toepasselijk en na een kwartiertje komen we 

aan. Iedereen behalve Theo en Paul die blijven toekijken krijgt een klimtuigje en een uitgebreide 

veiligheidsinstructie. Na de instructie wordt eerst het oefen parcours gedaan om alle geleerde 

technieken toe te passen en daarna kunnen we van start met de gele baan, de lichtste. Het 

sommigen is het erg inspannend maar weten de eindstreep met goed gevolg te halen en iedereen 

gaat daarna door voor het groene traject. Na het groene traject is er een kleine pauze en gaan 

Damian, Gino, Kees en Sanne door voor het rode traject. Damian is al enige die daarna nog het 

zwarte traject doet en legt deze zelfs drie keer af.  

Rond 14:00 uur vertrekken we bij het klimbos en gaan naar het openluchtzwembad wat vlakbij het 

klimbos ligt voor een frisse duik. Het is een natuurbad en het water is lekker fris, maar na de 

inspanningen in het klimbos is dat wel lekker, alleen vindt dat niet iedereen. We nemen hier ook wat 

te drinken en Theo trakteert nog op een ijsje. Om half vijf gaan we weer richting appartement en 

start Paul met het bakken van de pannenkoeken. Vooraf hebben we voor de liefhebbers nog een 

kopje groetensoep.  

’s Avonds kijken we nog even televisie en iedereen gaat op tijd naar bed . 

 

  



 

 

Woensdag 14 augustus 2024 

Deze ochtend staan er wentelteefjes op het ontbijtmenu en die gaan er uitstekend in. We doen 

rustig aan, vandaag staat een winkel dag op het programma. Hiervoor nemen we de trein naar 

Bregenz en we hebben geluk want als we het station op komen lopen staat onze trein al klaar. Het is 

ongeveer een uurtje rijden en we stappen uit op station Bregenz-Haven. Van hieruit is het een klein 

stukje lopen naar het centrum. We eten hier een lekker ijsje en daarna gaan we verder met winkelen. 

Damian koopt leuke koelkast magneten, Gino koopt een lekker flesje wijn, Kees koopt een mooie 

puzzel voor zichzelf en Sanne koopt een leuk tasje en ook een mooie puzzel. Als iedereen geslaagd is 

en verder niets meer nodig heeft lopen we terug naar het station om de trein terug te nemen. Bij 

terugkomst in Bludenz is het flink bewolkt en lopen we eerst langs de Mc Donalds voor een broodje. 

Als we zitten te eten begint het flink te regenen, maar wij zitten gelukkig droog. Volgens buienradar 

houdt de bui nog wel even aan dus gaat Paul even alleen op pad om het busje op te halen. De 

anderen wachten bij de Mac Donalds tot het busje voor komt rijden en iedereen droog kan in 

stappen. We gaan nu eerst nog even boodschappen doen en daarna terug naar ons vakantieadres. 

Theo en Paul beginnen met het avondeten wat bestaat uit gebakken aardappels, gekruide gehakt 

worstjes (cevapcici) en sla.  

Om 18:00 is het eten klaar en kunnen we buiten op het balkon van de maaltijd genieten, alleen 

jammer dat we af en toe gestoord worden door de wespen.  

’s Avonds gaan Kees en Damian nog even gezellig samen in de sauna. 

 

 

     



 

 

Donderdag 15 augustus 2024 

Ontbijt met eieren en spek op brood is de keuze die voor vandaag gemaakt is door onze 

vakantiegangers. Er wordt weer heerlijk gesmikkeld en ieder maakt een lunchpakket voor tussen de 

middag. 

Vandaag gaan we naar de Sommerrodelbaan in Montafon. Het is ongeveer een half uurtje rijden en 

we gaan eerst met de kabelbaan naar boven. Er is boven een stuwmeer waar we eerst een rondje 

lopen voor we de rodelbaan naar beneden nemen. Aan de rand van het stuwmeer kijken we hoe 

anderen tegen een steile wand omhoogklimmen en even verder is een klimbos waar we ook even 

een kijkje nemen. Volgens  de “kenners” is dit klimbos een stuk hoger als waar wij deze week zijn 

geweest. We maken het rondje rond het stuwmeer af en gaan naar de rodelbaan die 2600 meter 

lang is. Damian bijt het spits af en vervolgens gaan Gino, Sanne, Kees, Jurre, Theo en Paul. Het is een 

mooie en spannende tocht naar beneden en volgens de timer van Damian doen we er tussen 6 en 10 

minuten over. Iedereen  heeft genoten van deze activiteit. Beneden gekomen is het tijd om ons 

lunchpakket op te eten en daarna gaan we weer terug naar ons appartement, waar ieder zijn eigen 

ding kan gaan doen. Damian en Jurre gaan zwemmen en de anderen chillen op hun kamer of in de 

huiskamer. Vanavond staat er Lasagne op het menu met ijs na. De kok Paul krijgt de complimenten 

voor het lekkere eten van afgelopen week waarbij word gesuggereerd dat hij bij hen thuis ook mag 

komen koken.Voor de voetballiefhebbers is er vanavond de wedstrijd van Ajax tegen 

Panathinaikosop het programma het is een erg spannende wedstrijd die uiteindelijk na 34 

strafschoppen. Hierna gaat iedereen zijn bed op zoeken. 

               

 

  



 

 

Vrijdag 16 augustus 2024 

Vandaag gaan we na ons ontbijt van wentelteefjes naar Brand. Hier nemen we de Dorfsbahn 

(kabelbaan) om het blotevoetenpad te gaan lopen. Het pad is in totaal 2,5 km lang dus dat moet 

geen probleem zijn. Degene die hun schoenen liever aanhouden , dat mag ook, je kan het pad ook 

prima met je schoenen aan lopen. Damian en Paul gaan de uitdaging aan en lopen een groot deel van 

het pad op blote voeten. Na ruim 1 kilometer worden de schoenen weer aangetrokken omdat het 

toch niet zo lekker loopt op de kiezelstenen. 

’s Avonds sluiten we de vakantie af en gaan we uit eten in het restaurant Unicorn. Als we later terug 

zijn in ons appartement worden de vakantieherinneringen uitgedeeld met lieve woorden van Theo 

en Paul die ook erg hebben genoten van deze mooie vakantie. 

 

  

  



 

 

Zaterdag 17 augustus 2024 

Vandaag gaan we het mooie Brandnertal verlaten. Het plan is om ’s ochtends rond 07:00 uur te 

vertrekken maar iedereen is erg vroeg wakker en om 06:35 zitten we al in de bus en rijden we 

richting Nederland. De reis gaat erg voorspoedig met een kleine file in de buurt van Keulen en 

zodoende zijn we iets over vier uur weer bij Tendens in Arnhem waar de familie ons al staat op te 

wachten. 

We kunnen terugkijken op een hele leuke week. 

Bedankt allemaal. 

Sanne, Kees, Jurre, Gino, Damian, Theo en Paul. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

   

 

 

    



 

 

 

 

 



 

 

 

 

       



 

 

   

 

 

 

 



 

 

  

  

    

 



 

 

          

 



 

 

 

 


